
Onvindbaar 

Straks zal ik je zoeken tussen je vrienden , maar ik zal je niet vinden.  

Ik zal je zoeken op de terrasjes, waar mensen gezellig samen zijn, ook daar zal ik je niet zien 

Ik zal naar je vragen op festivals waar jonge mensen nachtenlang feesten, maar niemand zal 

weten waar je bent. 

Ik zal denken dat ik je zie op het perron, als ik uit de trein kom, maar het zal iemand anders 

zijn, iemand die op je lijkt, die stapt zoals jij, eruitziet zoals jij. 

Ik zal op je wachten na een lange dag werken, zodat ik je verhalen kan horen tijdens het 

avondeten, maar jouw plaats zal leeg blijven 

Ik zal tijdens feesten en verjaardagen kijken of je erbij bent, maar je zult er niet zijn. 

Toch zal ik je vinden in mijn hart, waar je zult blijven tot het einde van mijn leven. Ik zal je 

lach nooit vergeten, je goede humeur en je geluk dat nooit op kon. 

Als ik sterf zal je samen met mij verder sterven, we zullen samen begraven worden  

Daarna zal je nog verder leven in de harten van de mensen die van je houden totdat ook zij 

gestorven zijn.  

Je moeder 

 


